
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 05-07-2013. 

 

Vanmiddag rond 14.00 uur was het verzamelen bij Tendens. 

Peter en Paul werden door de leiding bij Tendens gebracht en Willy kwam met de 

taxi. 

Ze waren allemaal mooi op tijd, dus konden we ook op tijd vertrekken, want de 

bus was al geladen. 

Nu ook de bagage van de reizigers in de bus stond, was het instappen en op weg 

naar Langenboom. De reis verliep lekker vlot en het was maar een drie kwartier 

rijden. 

Om 15.00 uur kwamen we aan op de kampeerboerderij “de Lummel”. 

Toen we binnenkwamen was het …………..ooooooooooooooohhhhhhhhhh wat een 

grote woonkamer en keuken, daar kunnen we wel verstoppertje in spelen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was ingericht voor een 

groep van wel 21 personen en 

wij waren maar met ons 

vijven, hahahahahahahaha. 

De kamers werden verdeeld 

en de bedden werden eerst 

opgemaakt. 

Peter en Paul verkozen om 

samen boven op 1 kamer te 

gaan slapen, Willy sliep 

beneden en Jac en Carry 

sliepen ook beiden beneden. 

Na een lekker bakje koffie en thee of Jac werd gebeld of hij iemand wilde 

ophalen op het station Oss en daarna wegbrengen naar het zuiden van Brabant. 

Het duurde nogal lang eer Jac weer terug zou zijn, dus Carry ging alvast eten 

koken voor ons vieren. 



                    

 

                  Menu        Het was zulk heerlijk weer dat we ons diner         

                                                     buiten hebben gebruikt. 

      gebakken aardappeltjes          We waren nog maar net klaar met eten of daar     

                bloemkool                      kwam Jac weer aan, nu allemaal een lekker     

              verse worst                     kopje koffie  

 

                    vla.     

        
                 

                

                

                      

      

 

en daarna hebben we even een stukje gewandeld tot aan het café met ijssalon, 

waar we direct gebruik van maakten, 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lekker koud met deze temperatuur, het lijkt wel zomer. hahahahahaha. 

Terug naar huis en daar hebben we nog wat tv gekeken en tegen elven ging 

iedereen naar bed. 

 

 

 

 

 



Zaterdag, 06-07-2013. 

 

Vanmorgen zaten we om 09.30 uur aan het ontbijt en daarna zijn we naar het 

plaatsje Mill gereden om boodschappen te doen.  

 

Het was er natuurlijk flink 

druk in de winkel, maar ja het 

was zaterdag en iedereen wil 

graag de boodschappen in huis 

hebben voor het weekend. 

Toen we weer thuis 

aankwamen hebben we alles 

uitgepakt en daar overlegt 

wat we die middag zouden 

gaan doen. 

 

 

Eerst maar eens gaan lunchen en daarna kwamen we tot besluit om naar de 

dierentuin in Overloon te gaan. De kaartjes konden we bij de eigenaresse 

(Gerdy) kopen. 

In de bus en dus naar Overloon.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



het was een klein dierenpark, maar verschrikkelijk mooi aangelegd.  

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halverwege eerst even de kelen smeren  

met een fris drankje en daarna weer  

verder om de andere helft te bekijken. 

 

      Na een uurtje of twee hadden we het wel    

                                                  bekeken, maar doken eerst nog even de  

 souvenirs winkel in voor een leuk t-shirt voor    

 Willy en  Carry vond er 2 leuke presenteer    

 blaadjes. 

  

 

Toen we weer op weg naar huis  

reden zagen we  een prachtig mooi  

geschilderde molen en die moest  

toch wel worden vastgelegd. 

  

 

 

 

 

 

 

   Thuis aangekomen zijn Jac en Carry gelijk aan    

    het eten begonnen. 

 

 

 

 



Huzarensalade, vleessalade beiden opgemaakt met allerlei lekkere dingen. 

Het waren twee grote schalen vol en het smaakte verrukkelijk. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het diner werden de financiën bijgewerkt op de laptop en het verslag 

gemaakt. 

 

’s Avonds nog een wijntje en wat fris met wat knapperigs 

erbij. 

Daarna iedereen weer lekker naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag, 07-07-2013. 

 

Vanmorgen allemaal lekker uitgeslapen (10.00 uur pas aan het ontbijt). 

Vanwege het mooie weer lekker buiten op het terras en daarna onze 

lunchpakketten klaargemaakt. 

De reis ging vandaag naar den Bosch waar we een mooi rondvaart hebben 

gemaakt op de Dieze. Willy met de traplift naar beneden.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rondvaart, die gaat voor een deel onder de stad door met prachtige 

uitzichten.  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Er werden vele mooi verhalen verteld en we  

werden op ook heel leuke dingen gewezen. 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

        De tocht gaat zelfs onder de kerk door. 
 

 

 

 

Na een uurtje waren we weer terug en hebben 

we eerst weer wat koffie en thee gedronken  

met natuurlijk een flinke “Bossche Bol” erbij,  

 

 

 

 

want die moet je toch wel gegeten hebben 

als je in Den Bosch bent. Iedereen vond 

het heerlijk. ( Het smaakte zelfs naar 

meer), maar dat is niet goed voor de lijn.. 

 

 

 

 

 

 

Hierna hebben we nog een klein stukje door de stad gewandeld, maar dat ging 

niet zo lekker met Willy en haar rollator. Ze heeft toch wel een leuke rugzak en 

een net wit tasje gekocht. 



Nog even uitrusten op een terrasje en wat fris gedronken, want het was knap 

dorstig weer. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen 16.00 uur zijn we weer terug gereden. 

Het was eigenlijk nog te vroeg om te gaan eten en besloten we om naar Uden te 

gaan waar we na een poosje zoeken een goed chinees restaurant vonden waar we 

heerlijk hebben gewokt. 

Hierna terug naar huis voor de zo begeerde 

koffie en thee en plotseling zagen Peter en 

Paul een luchtballon heeeeeeeel laag over de 

tuin heenkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de buurt moest deze toch wel gaan landen en 

snelden we de weg over, want daar lag een groot 

veld. Ja hoor de ballon raakte de grond, maar  

ging direct daarna toch weer de lucht in. 

Het was een prachtige dag geweest met heel mooi zonnig en warm weer. 

 



Maandag, 08-07-2013. 

 

Vanmorgen waren de dames mooi op tijd, maar de heren (Paul en Peter) wat een 

slapers. Ze kwamen pas om 10.30 uur naar beneden. 

Na veel honger lijden van de beide dames en Jac konden we dan eindelijk aan het 

ontbijt beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna zijn we eerst naar Heijen gereden om een rolstoel voor Willy op te halen. 

Vandaar uit naar Gennep, waar we wat pakjes drinken hebben gehaald en toen 

door naar de “Plasmolen”. 

Nu Willy in de rolstoel zat konden we een fikse wandeling gaan maken naar de 

pont bij Cuyk, ongeveer een 3 km. 

 

Bij de pont aangekomen zijn we naar 

de overkant van de Maas gevaren en 

hebben daar onze lunch gebruikt wat 

bestond uit een broodje hamburger 

en Carry een broodje beenham. 

 

 

        

 

 

 

 

Intussen begon de temperatuur weer flink  

op te lopen en zijn we terug gelopen naar de  

pont en daar heerlijk in de schaduw zitten  

wachten.  

 

 



Jac kreeg een lift van 2 mannen  

naar de overkant en die brachten 

hem naar onze bus terug. Nu kwam 

Jac ons weer bij de pont ophalen, 

dat scheelde toch dat hele eind 

terug lopen. (slim idee van die ouwe). 

We hoefden alleen nog maar met de 

pont over te steken. We hebben 

toen nog een ritje gemaakt via 

Nijmegen naar Mill, waar we wat 

boodschappen hebben gedaan en 

daarna terug naar huis waar we om 

17.30 uur aankwamen en meteen aan 

het eten zijn begonnen. 

Macaroni (penne) met gehakt, soepgroente, sla, komkommer en als toetje vla. 

Zoals iedere dag was het wel buiten eten natuurlijk. 

Na het eten zijn we naar de grote plas gereden en daar nog een lekker stuk 

gewandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 21.15 uur weer thuis en toen . . . . . . was er koffie, met daarna een borreltje 

met chips. 

Het was een heerlijke dag, zeker voor de mannen die nu eindelijk lekker konden 

wandelen en voor Willy die zonder moeite in haar rolstoel kon genieten. 

 

 

 

 

 



Dinsdag, 09-07-2013. 

 

Vanmorgen zat iedereen om 9.00 uur aan het ontbijt. 

Vandaag zijn we naar Uden gereden om daar wat leuke souvenirs te gaan kopen. 

Paul kocht een CD van Jantje Smit, in de bus is die CD natuurlijk afgespeeld.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy kocht een boevenwagen met sirene voor haar man en een paardenboek voor 

zichzelf. 

Carry vond in een andere winkel een leuke t-shirt en nam er maar gelijk twee. 

Jac en Willy moesten beide nieuwe batterijen hebben voor hun horloges, dus ook 

die maar er gelijk in laten zetten. 

Op een gezellig terrasje nog wat koffie of frisdrank gedronken en zo rond 15.00 

uur vonden we het wel welletjes en zijn we weer in de bus gestapt en via het 

vliegveld Volkel naar Langenboom terug gereden. 

Jac ging nog even wat vergeten boodschappen halen en ondertussen was Carry al 

begonnen aan de warme maaltijd klaar te maken. Op het menu staat vandaag:  

Bloemkool, sperzieboontjes, gebakken aardappeltjes met een rundervink en vla 

als toetje. Helaas waren we vergeten dat er nog slagroom in de bus zat, dus dat 

ging mooi onze neuzen voorbij. Voor sommigen was dat wel goed. 

Na het eten nog lekker nagenieten in de tuin van het zonnetje en Jac een verlaat 

middagdutje heeft gedaan. 

Maar . . . . . . . . . . . o, o, o, toen Jac wakker werd was het kind in hem boven 

gekomen, want hij moest even meedoen met het waterballet van de zonen van 

Gerdy in de tuin. 

Ook werd er nog de ansichtkaart voor Tendens geschreven. 

Hierna nog een wijntje en een chippie en daarna naar  . . . . . . . . bed. 

 

 

 



Woensdag, 10-07-2013. 

 

Om 08.00 uur opgestaan (vroeg joh), ontbeten en om 

9,30 uur zijn we vertrokken naar het dorpje Well aan de Maas voor een 

boottocht op de Maas en naar het Leukermeer. 

We waren wat aan de vroege kant en zijn de Dorpsstraat maar een keertje 

doorgewandeld. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 11.00 vertrok de boot, Peter en Paul verkozen het open bovendek en Willy, 

Carry en Jac zaten beneden. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zakten de rivier af tot iets verder  

dan de ingang van het Leukermeer waar  

we op terugweg invoeren.  

Onderweg toch een kopje koffie en  

thee genomen aan de bar waar we  

fijn van hebben genoten. 



De boot voer om het eiland heen en dan weer terug naar Well. Er voeren vele 

schepen op de Maas, zowel rijnaken als plezier vaartuigen. 

12.30 uur waren we weer terug bij de aanlegsteiger en hebben ons lunchpakket in 

de bus opgegeten. 

In Well was een mooi kasteel, maar daar mochten we helaas niet in om het te 

bezichtigen, dus verder naar Venray waar we de stad onveilig hebben gemaakt 

(grapje). 

Peter heeft er alsnog een mooi 

paardenboek gekocht en Willy was nog 

op zoek naar een CD van Jantje Smit, 

maar kon het niet vinden. 

Op het plein waren hele mooie fonteinen, 

die zo uit de grond spoten en ja als je 

Jac als duwer hebt, dan weet je het wel. 

. . . . . . . Dat was een kolfje naar z’n 

hand. Hij duwde Willy dwars door de 

fonteinen heen in haar rolstoel en dat 

was grote pret natuurlijk voor iedereen. 

Zowel de rolstoel als haar broekspijpen 

waren lekker nat.  

 

 

 

 

 

Na het winkelen zijn we naar huis  

gereden,  

Jac z’n siësta nog even ingehaald in de  

tuinstoel . 

 

 

 

We hebben vroeg gegeten, want we hadden 

allemaal echte trek gekregen. 

Alle kliekjes waren op. 

Na het eten nog wat tv gekeken  met wat 

fris en chips. 

De jongens gingen al bijtijds naar bed en 

Willy wilde graag nog wat langer tv kijken. 

 

 

 



Donderdag, 11-07-2013. 

 

Prijs de dag, want Paul en Peter werden uit zichzelf wakker vroeg wakker, maar 

Willy was erg laat voor haar doen. 

9.30 uur zaten we aan het ontbijt. 

Eerst nog een paar kleine boodschapjes doen in Mill. Peter en Jac gingen samen 

winkelen en Peter vond een DVD van het Koningshuis die hij heel graag wilde 

hebben.  

Peter was er zo blij mee, dat iedereen op      

straat het moest weten. 

  Daarna  even terug naar huis en daar     

  hebben Peter en Paul zich eerst even    

  gedoucht, want daar hadden ze alle tijd  

  voor en klaar is maar klaar. 

  Na de lunch zijn we naar de    

  paardenmelkerij gegaan, bij ons in de    

  buurt.  

Hier werd  er een film gedraaid en dat onder het genot van een kopje koffie en 

thee. 

Daarna zijn we de stallen ingegaan, het waren wel 180 paarden en ook een 

heleboel veulens.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Peter vond het toch wel een beetje  
eng om de paarden te aaien. 
 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We genoten er allemaal heel erg van, zeker Paul, want die heeft vroeger ook 

paard gereden. 

Aan het einde van de rondleiding moesten er uiteraard ook wat souvenirs 

gekocht worden, Peter kocht een klein paardje en Willy 2 paarden en een mok. 

Daarna zijn we naar Ravenstein gereden en hebben er een leuke stadswandeling 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is een zeer dorstig werkje en dus namen we weer een terrasje om de dorst 

te kunnen lessen. 

 

 

 

 



Om 18.00 uur waren we in Uden, waar we heerlijk hebben gegeten bij een pizza- 

restaurant, we hebben er bijna onze vingers bij opgegeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we daarna naar huis reden en thuis aangekomen wilde ineens iedereen op de 

chauffeursstoel zitten. Zo te zien op de foto’s heeft Tendens er een paar 

nieuwe chauffeurs bij gekregen. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna hebben we de koffers zover mogelijk ingepakt en onze rommel opgeruimd. 

Toen alles was opgeruimd hebben we in de huiskamer nog een borrel genomen en 

geproost op de leuke vakantie die we hebben gehad. 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen werden ook de 

diploma’s uitgereikt, waar iedereen 

heel erg blij mee was. 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 12-07-2013. 

 

Vanmorgen was het verplicht om 8.00 uur op te staan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons laatste ontbijt hier in Langenboom. 
 

 

Na het ontbijt buiten hebben we de lunchpakketten klaar, voor diegene die pas in 

de middag thuis zouden komen. 

Hierna de laatste bagage ingepakt en alles in de bus gezet. 

Om 9.30 uur waren klaar op een paar kleine dingetjes na, maar om 10.00 uur 

precies reden we weg naar Arnhem, waar we om 10.50 uur bij Tendens 

aankwamen. 

We hebben afscheid van elkaar genomen en zo ging iedereen weer blij naar z’n 

eigen stekkie. 

We kijken met veel plezier terug op deze vakantie. 

 

  

 

 

 

 



De Reizigers: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Peter                                            Willy                                                     Paul                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding:           Carry                                                Jac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


